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I. Inleidende uiteenzetting van de heer Guy 

Vanhengel, eerste mede-indiener van het 

voorstel van resolutie 

 

I. Exposé introductif de M. Guy Vanhengel, 

premier coauteur de la proposition de 

résolution  

 
De heer Guy Vanhengel herinnert eraan dat op 8 mei we 

het officiële feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

vieren. Het feest van onze meervoudige hoofdstad. Het feest 

van de Brusselaars. Toen we in 2003 beslisten om van 8 mei 

onze officiële feestdag te maken was dat niet lukraak. Het was 

een weloverwogen keuze. Een keuze voor een datum met een 

hoge en symbolische betekenis. De spreker wil even bij 

stilstaan omdat de beweegredenen voor deze keuze actueler 

zijn dan ooit. Hij is van een generatie Brusselaars die zich nog 

levendig de verhalen herinneren die hun ouders en 

grootouders vertelden over de gruwelen van de Tweede 

Wereldoorlog. Zijn familie woonde in Helmet, een wijk van 

Schaarbeek, op de grens met Evere, in de omgeving van het 

vormingsstation van de spoorwegen en ook niet zo ver van de 

luchthaven van Melsbroek. Zogeheten strategische 

doelwitten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Helmet en 

zijn ruime omgeving geteisterd door veelvuldige, 

onophoudelijke aanvallen met V1 en V2 raketten van nazi's.  

 

Huizen, halve straten werden verwoest. In ontelbare 

families vielen doden en gewonden. Het aantal weeskinderen 

die hun beide ouders bij de bombardementen verloren, waren 

niet bij te houden. De herhaalde luchtalarmen, met de 

loeiende sirenes, zorgden telkens weer voor paniek bij de 

bevolking. Angstpsychoses die ook werden veroorzaakt door 

de repressie die maakte dat duizenden mensen werden 

opgepakt en gedeporteerd, om veelal een gewisse dood 

tegemoet te gaan in de concentratie- en vernietigingskampen. 

Nog vele jaren na de oorlog werd de goede werking van de 

alarmsirenes op regelmatige basis getest. Ook jaren na de 

oorlog zat de schrik er bij de bevolking nog diep in. Het 

regelmatig geloei van de sirenes werd zonder morren 

aanvaard. Be.alert bestond nog niet.  

 

 

Toen hij als jong kind het testen van die sirenes hoorde 

kwamen steevast de verhalen naar boven over, hoe bij het 

horen ervan, iedereen zich - en soms voor lange tijd - naar 

schuilkelders en bunkers moest reppen om het ergste te 

voorkomen.  

 

Dit alles is niet langer dan zowat 80 jaar geleden. Zeg 

maar, de tijd van één mensenleven geleden. In 1945 werd de 

bevrijding gevierd. Op 8 mei van dat jaar werd de 

wapenstilstand met nazi-Duitsland ondertekend. Amper vijf 

jaar later, nagenoeg dag op dag, werd op 9 mei, de Schuman-

verklaring ondertekend, die als de geboortedatum geldt van 

wat zal de huidige Europese Unie worden. De Europese Unie 

waarvan Brussel de hoofdstad is.  

 

De spreker heeft, sinds hij een kindje was, opgegroeid met 

de gedachte nooit meer oorlog, nooit meer oorlog op ons 

continent, nooit meer oorlog in Europa. De Europese landen 

en steden werden heropgebouwd. De Europese Unie kreeg 

steeds meer vorm. En dat is zo gebleven ... tot 24 februari van 

dit jaar. Plots kregen we beelden te zien die pijnlijk herinneren 

aan de verhalen van weleer, aan de raketaanvallen, aan de 

verwoeste wijken en steden, aan tienduizenden doden, aan 

M. Guy Vanhengel rappelle que le 8 mai, nous célébrons 

la fête officielle de la Région de Bruxelles-Capitale. La fête 

de notre capitale multiple. La fête des Bruxellois. Lorsque 

nous avons décidé, en 2003, de faire notre fête officielle le 

8 mai, ce n’était pas irréfléchi. C’était un choix délibéré. Un 

choix pour une date ayant une signification forte et 

symbolique. L’orateur souhaite s’y attarder, car les raisons de 

ce choix sont plus actuelles que jamais. Il fait partie d’une 

génération de Bruxellois qui se souviennent très bien des 

histoires que leurs parents et leurs grands-parents ont 

racontées au sujet des horreurs de la Seconde Guerre 

mondiale. Sa famille vivait à Helmet, un quartier de 

Schaarbeek, à la frontière d’Evere, à proximité de la gare de 

formation ferroviaire et pas très loin de l’aéroport de 

Melsbroek. C’est ce qu’on appelle des cibles stratégiques. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Helmet et ses alentours 

ont été frappés par des lancements fréquents et incessants de 

missiles nazis V1 et V2. 

 

Des maisons et des rues ont été détruites. D’innombrables 

familles ont été tuées et blessées. Le nombre d’orphelins qui 

ont perdu leurs deux parents pendant les bombardements était 

indénombrable. Les alertes aériennes récurrentes, avec les 

sirènes assourdissantes, ont semé la panique à maintes 

reprises parmi la population. Les psychoses d’angoisse, 

également provoquées par la répression, qui a conduit à 

l’arrestation et à l’expulsion de milliers de personnes, qui ont 

souvent connu la mort dans les camps de concentration et 

d’extermination. Encore bien des années après la guerre, le 

bon fonctionnement des sirènes d’alarme était régulièrement 

vérifié. Même des années après la guerre, la population était 

encore profondément marquée par cette peur. Le 

fonctionnement régulier des sirènes était accepté sans 

sourciller. Be.alert n’existait pas encore. 

 

Quand il était enfant, en entendant ces sirènes, ces 

histoires lui revenaient toujours : la façon dont les gens 

devaient aller - et parfois pendant longtemps - dans des abris 

et des bunkers pour prévenir le pire.  

 

 

Tout cela date d’il y a environ 80 ans, ce qui correspond à 

la durée de la vie d’un homme. En 1945, la libération a été 

célébrée. Le 8 mai de cette année-là, un cessez-le-feu a été 

signé avec l’Allemagne nazie. À peine cinq ans plus tard, 

presque jour pour jour, la Déclaration Schuman a été signée 

le 9 mai, date de naissance de ce qui deviendra l’Union 

européenne actuelle. L’Union européenne dont la capitale est 

Bruxelles.  

 

L’orateur a grandi, depuis son enfance, avec l’idée de ne 

plus jamais faire la guerre sur notre continent, de ne plus 

jamais faire la guerre en Europe. Les villes et les pays 

européens ont été reconstruits. L’Union européenne a pris de 

plus en plus forme. Et cela est resté ainsi... jusqu’à ce 

24 février 2022. Soudain, nous avons pu voir des images 

rappelant douloureusement les histoires d’hier, les attaques à 

la roquette, les quartiers et les villes détruits, des dizaines de 
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onmetelijk veel menselijk leed en aan volksverhuizingen 

ingevolge de gruwel van de oorlogsvoering.  

 

 

Het is alsof we met een soort teletijdmachine terug naar 

het verleden worden gekatapulteerd. Dit alles op een afstand 

van Brussel die niet veel groter is dan deze die velen onder 

ons afleggen om zich voor hun vakantie naar zuidelijke, 

zonnige oorden te begeven. Dit alles op ons werelddeel, dit 

alles aan de grenzen van de Europese Unie. 

 

 

Niets is ooit totaal verworven. Daarom moet de 

herinnering aan 8 mei 1945 en aan 9 mei 1950 meer dan ooit 

levendig blijven. Enkel wanneer we ons verleden kennen en 

we waakzaam blijven over onze grondwettelijke vrijheden, 

kunnen we de juiste keuzes maken voor de toekomst. 8 mei 

1945 was de overwinning van het humanisme en van de 

liberale democratie op de duistere krachten, op het 

obscurantisme en het fascisme. 9 mei 1950 is was de geboorte 

van Europa, het is een dag die we moeten koesteren omwille 

van de wil naar vrede, het streven naar economische en 

sociale cohesie, het streven naar Europese solidariteit, die de 

hoekstenen zijn van het Europese project. De keuze voor de 

datum van 8 mei als officiële Brusselse feestdag is dus wel 

overwogen geweest. Het is een dag waarop we ons bezinnen 

over de gruwel van de oorlog. Het is een dag waarop we uiting 

geven aan onze wil om verder te bouwen aan een vreedzaam 

en solidair Europa. Beide gegevens zijn vandaag actueler dan 

ooit in de voorbije 80 jaar.  

 

 

Het is om die reden dat een aantal academici, 

verschillende historici, maar ook het sociale middenveld 

mekaar gevonden hebben om van 8 mei opnieuw een echte 

feestdag, een betaalde feestdag te maken. Een dag naar 

aanleiding van dewelke aan sensibilisering kan worden 

gedaan, een echt herdenkingsmoment. Als wettelijke feestdag 

zou 8 mei opnieuw kunnen uitgroeien tot een dag waarop we 

onze liberale democratie, onze vrijheden en rechten vieren en 

nadenken over hoe we onze vrije samenleving nog kunnen 

verbeteren. Een wettelijke feestdag geeft de mensen de tijd 

om te reflecteren over een bepaald thema of een 

scharniermoment. Nu de oorlog plots weer zo dichtbij komt, 

is daar zeer zeker nood aan.  

 

Daarnaast is er eveneens nood aan een moment waarop 

hulde wordt gebracht aan zij die zich, ter verdediging van de 

liberale democratie, in het verleden hebben verzet tegen 

autoritaire, autocratische regimes. In Nederland doet men dat 

op 5 mei. In Frankrijk op 8 mei.  

 

De mede-indieners van dit voorstel van resolutie willen op 

de vraag van de academici, historici en het middenveld 

ingaan. We kunnen als Brusselaars gerust het voortouw 

nemen. Want 8 mei is alvast onze feestdag. De huidige 

federale regering heeft zelfs in haar regeerakkoord 

opgenomen dat de deelstaten de mogelijkheid krijgen van hun 

feestdag een betaalde feestdag, een wettelijke feestdag te 

maken.  

 

Het debat moet hierover op gang getrokken worden. We 

wensen alvast in Brussel van 8 mei opnieuw een echte 

milliers de morts, d’immenses souffrances humaines et les 

déplacements de populations causées par les horreurs de la 

guerre. 

 

C’est comme être projeté de nouveau dans le passé avec 

une sorte de machine à remonter le temps. Tout cela à une 

distance de Bruxelles qui n’est pas beaucoup plus grande que 

celles que beaucoup d’entre nous parcourent pour se retrouver 

dans les endroits ensoleillés du sud pour leurs vacances. Tout 

cela sur notre continent, aux frontières de l’Union 

européenne.  

 

Rien n’a jamais été complètement acquis. C’est pourquoi 

le souvenir des 8 mai 1945 et 9 mai 1950 doit rester plus 

vivant que jamais. Ce n’est que lorsque nous connaissons 

notre passé et que nous demeurons vigilants à l’égard de nos 

libertés constitutionnelles que nous pouvons faire les bons 

choix pour l’avenir. Le 8 mai 1945 consacre la victoire de 

l’humanisme et de la démocratie libérale sur les forces 

obscures, l’obscurantisme et le fascisme. Le 9 mai 1950 

marque la naissance de l’Europe, c’est un jour que nous 

devons chérir au nom de la volonté de parvenir à la paix, à la 

recherche de la cohésion économique et sociale, à la 

recherche de la solidarité européenne, qui sont les pierres 

angulaires du projet européen. Le choix de la date du 8 mai 

comme jour férié à Bruxelles a donc été envisagé. C’est un 

jour où nous réfléchissons sur les horreurs de la guerre. C’est 

un jour où nous exprimons notre désir de construire une 

Europe pacifique et inclusive. Les deux données sont plus 

actuelles que jamais et datent des quatre-vingt dernières 

années.  

 

C’est pour cette raison qu’un certain nombre 

d’universitaires, d’historiens, mais aussi des représentants de 

la société civile, ont voulu faire du 8 mai un vrai jour férié, un 

jour férié payé, un jour pour lequel la sensibilisation peut être 

faite, un véritable moment commémoratif. En tant que jour 

férié légal, le 8 mai pourrait redevenir un jour où nous 

célébrons notre démocratie libérale, nos libertés et nos droits, 

et où nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons 

améliorer notre société libre. Un jour férié donne aux gens le 

temps de réfléchir à un thème particulier ou à un moment 

charnière. Maintenant que la guerre approche à grands pas, 

c’est certainement nécessaire. 

 

 

Il faut aussi rendre hommage à ceux qui, pour défendre la 

démocratie libérale, se sont opposés par le passé à des régimes 

autocratiques autoritaires. Aux Pays-Bas, cela a été fait le 

5 mai. En France, le 8 mai.  

 

 

Les coauteurs de la présente proposition de résolution 

veulent répondre à la demande des universitaires, des 

historiens et de la société civile. En tant que Bruxellois, nous 

pouvons prendre les devants. Parce que le 8 mai est déjà notre 

jour de fête. Le gouvernement fédéral actuel a inclus dans son 

accord de coalition que les entités fédérées peuvent proposer 

de faire de leur jour de fête un véritable jour férié légal, payé.  

 

 

Il faut  lancer le débat à ce sujet. À Bruxelles, nous 

voulons faire du 8 mai une véritable fête légale. Et en ce qui 
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wettelijke feestdag maken. En wat ons betreft mag de 

Brusselse feestdag gerust in het ganse land worden gevierd. 

Zou dat niet mooi zijn dat de feestdag van de hoofdstad ook 

een Vlaamse, een Waalse en een Belgische feestdag zou 

worden. 8 mei staat immers symbool voor de overwinning 

van de democratie op het fascisme, van de overwinning van 

het humanisme en de tolerantie op de onverdraagzaamheid, 

van internationale samenwerking op het nazisme. Het zijn die 

principes die we vandaag in Brussel vieren. Zij staan bij 

uitstek symbool voor onze kosmopolitische stad. Ze staan 

symbool voor de hoofdstad van een Europese Unie die op 

deze idealen werd en nog steeds verder wordt gebouwd. 

 

 

 

nous concerne, la fête de Bruxelles peut être célébrée dans 

tout le pays. Ne serait-il pas agréable que le jour de fête de la 

capitale devienne aussi flamand, wallon et belge ? Le 8 mai 

symbolise la victoire de la démocratie sur le fascisme, la 

victoire de l’humanisme et de la tolérance sur l’intolérance, la 

coopération internationale sur le nazisme. Ce sont les 

principes que nous célébrons aujourd’hui à Bruxelles. Ils sont 

le symbole de notre ville cosmopolite. Ils symbolisent la 

capitale d’une Union européenne qui a été construite sur ces 

idéaux et qui est encore en construction. 

 

II. Algemene bespreking 

 

II. Discussion générale 
 

Mevrouw Nadia El Yousfi verklaart dat, nu de 

democratische ruimte en haar verworvenheden door 

sommigen in twijfel worden getrokken, het van essentieel 

belang is dat de herinnering aan 8 mei niet vervaagt met de 

plagen die door de fascistische doctrine worden 

voortgebracht, namelijk racisme, discriminatie, 

antisemitisme, negationisme, seksisme, nationalisme, enz. 

Vandaag de dag zijn fascistische excessen nog steeds 

aanwezig in enkele niet al te verre landen. Het is onze plicht 

om te strijden tegen de instrumenten van de fascistische 

propaganda, hun stigmatiserende betoog te overstijgen, de 

angsten en de afwijzing van de ander die zij propageren, te 

ondergraven. Daarom symboliseert Brussel, met meer dan 

180 nationaliteiten, het tegendeel van wat het fascisme 

vertegenwoordigt.  

 

Bovendien is het Gewest in 2003 teruggekeerd naar de 

datum van 8 mei: het heeft deze dag gekozen als officiële 

datum voor ons irisfeest. Maar hoewel 8 mei een feestdag is 

in het Brussels Gewest, is het nog geen betaalde feestdag voor 

de bevolking. Het is tijd om 8 mei, Bevrijdingsdag, de plaats 

terug te geven die deze datum in onze Geschiedenis verdient, 

en hem als feestdag in te schrijven in ons Gewest. 

 

 

Verscheidene organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld roepen op om van de 8e mei weer een nationale 

feestdag te maken in België. In verscheidene landen, zoals 

Frankrijk, is 8 mei een officiële feestdag. In België werd het 

echter in 1974 afgeschaft. Zo markeert 8 mei, Bevrijdingsdag, 

de overwinning van de democratie op het fascisme, van het 

humanisme en de verdraagzaamheid op de 

onverdraagzaamheid, van de internationale samenwerking op 

het nationalisme. Deze grondbeginselen zijn perfecte 

symbolen voor onze kosmopolitische, multicultureel Gewest. 

Het zijn ook prachtige symbolen voor de hoofdstad van een 

op deze idealen gestoelde Europese Unie. Deze wettelijke 

betaalde feestdag zou zo een dag van sociale cohesie en 

collectieve uiting van een verlangen naar vrede en solidariteit 

kunnen worden, waarop de Brusselaars onze democratieën, 

onze vrijheden en onze rechten vieren. Alleen door ons 

verleden te kennen en waakzaam te blijven voor onze 

grondwettelijke vrijheden, kunnen wij vandaag en in de 

toekomst de juiste keuzes maken, om de toekomstige 

generaties te behoeden en ervoor te zorgen dat deze 

verschrikking van de geschiedenis nimmer meer gebeurt. 

Mme Nadia El Yousfi déclare qu’à l’heure où l’espace 

démocratique et ses acquis sont remis en cause par certains, il 

est indispensable que la mémoire du 8 mai ne s’estompe pas 

avec les fléaux qu’engendre la doctrine fasciste, à savoir le 

racisme, la discrimination, l’antisémitisme, le négationnisme, 

le sexisme, le nationalisme, etc. Aujourd'hui, des dérives 

fascistes sont toujours d’actualité dans certains pays pas si 

lointains. Or, il est de notre devoir de lutter contre les outils 

de la propagande fasciste, il faut dépasser leur discours 

stigmatisant, déconstruire les peurs et le rejet de l’autre qu’ils 

propagent. C’est pourquoi Bruxelles, avec plus de 180 

nationalités, symbolise l’opposé de ce que représente le 

fascisme.  

 

 

 

D’ailleurs, en 2003, la Région a renoué avec la date du 8 

mai : elle s’est choisie ce jour comme date officielle pour 

notre fête de l’iris. Toutefois, bien que le 8 mai soit un jour de 

fête en Région bruxelloise, ce n’est pas encore un jour de 

congé payé pour la population. il est temps de redonner au 8 

mai, jour de la libération, la place que cette date mérite dans 

notre Histoire, et l’inscrire comme jour férié dans notre 

Région.  

 

Plusieurs organisations de la société civile demandent 

d’ailleurs que le 8 mai redevienne un jour férié en Belgique. 

Dans plusieurs pays comme la France, le 8 mai est un jour 

férié officiel. Chez nous, il a toutefois été aboli en 1974. 

Ainsi, le 8 mai, jour de la libération, marque la victoire de la 

démocratie sur le fascisme, de l’humanisme et de la tolérance 

sur l’intolérance, de la coopération internationale sur le 

nationalisme. Ces principes fondateurs sont parfaits pour tenir 

lieu de symbole à notre Région cosmopolite, multiculturelle. 

ce sont aussi de beaux symboles pour la capitale d’une Union 

européenne érigée sur ces idéaux. Ce jour férié légal payé 

pourrait ainsi devenir un jour de cohésion sociale et 

d’expression collective d’une volonté de paix et de solidarité 

où les Bruxellois fêtent nos démocraties, nos libertés et nos 

droits. Ce n’est qu’en connaissant son passé et en restant 

vigilants quant à nos libertés constitutionnelles qu’on pourra 

effectuer les bons choix aujourd'hui et dans le futur, afin de 

prémunir les prochaines générations et s’assurer que cette 

horreur de l’histoire ne se répète plus jamais. 
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Mevrouw Alexia Bertrand benadrukt dat deze zeer 

symbolische 8 mei een zeer interessante geschiedenis kent. 

Het was duidelijk de juiste keuze bij het ontstaan van het 

Brussels Gewest. Zij vraagt of dit automatisch in een neutraal 

begrotingskader ingeschreven zal worden aangezien er een 

vakantiedag bijkomt zonder dat daar op een andere manier 

een compensatie tegenover staat. De maand mei heeft al 

verschillende feestdagen (1 mei, Hemelvaart, Pinksteren). Dit 

zou waarschijnlijk een reorganisatie betekenen van de 

kalender die is voorzien in het federale regeerakkoord, waarin 

de gefedereerde entiteiten wordt gevraagd hun voorstellen 

voor de feestdagen in te dienen. In Zwitserland heeft de 

bevolking bij een stemming geantwoord dat zij geen extra 

vrije dag wenste wegens de extra kosten voor de 

gemeenschap. Hoewel de datum goed gekozen lijkt en de 

symboliek erg mooi is, kan de MR-fractie deze resolutie 

alleen steunen als zij er zeker van is dat dit binnen een neutraal 

begrotingskader zal gebeuren. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter vindt de datum goed 

gekozen. Het is logisch dat wij, wanneer wij door de federale 

regering ondervraagd worden, deze datum voorstellen in 

plaats van een andere. Voor de N-VA moet er echter geen 

vakantie worden toegevoegd om de begroting in evenwicht te 

houden. De gemeenschappen hebben in onze hoofdstad hun 

instellingen opgericht, met name de Franse en de Vlaamse 

gemeenschap. De spreker stelt voor dat zij de keuze zouden 

krijgen: ofwel de feestdag van hun gemeenschap, ofwel 8 mei. 

Brussel moet flexibiliteit aan de dag leggen.  

 

De heer Juan Benjumea Moreno legt uit dat het de "8 

meicoalitie" is, die pleit voor de invoering van 8 mei als 

officiële feestdag in heel België, die de indiening van dit 

voorstel van resolutie via een hele reeks motiveringen 

gerechtvaardigd heeft. In 1933 werden de eerste 

naziconcentratiekampen opgericht. In ons land werden daar 

veel vakbondsmensen, linkse activisten, democraten en 

andere bevolkingsgroepen gevangen gezet. Overal op het 

continent verzetten de mensen zich tegen het fascisme. Het 

heeft twaalf jaar geduurd, tot 8 mei 1945, om het fascisme op 

ons continent daadwerkelijk te verslaan. Vandaag de dag is de 

strijd tegen het fascisme nog steeds zeer actueel, en de 

remobilisatie tegen het fascisme is van essentieel belang. De 

spreker toont zich verheugd over het feit dat het Gewest deze 

dag al sinds lange tijd viert.  Het is slechts een gewestelijk 

feest, wat betekent dat alleen de ambtenaren van ons Gewest 

ervan profiteren en niet de hele bevolking. De federale 

regering biedt de mogelijkheid om gewestelijke feestdagen 

om te zetten in nationale feestdagen.  

 

In het meerderheidsakkoord is nog een andere zin 

opgenomen, namelijk dat de rationele organisatie van de 

feestdagen betekent dat zij worden aangepast in overleg met 

de gemeenschappen, die een belangrijkere rol krijgen. Deze 

feestdag zal de hele bevolking leren over de strijd tegen het 

fascisme en is nog steeds actueel in 2022. Wat de gevolgen 

voor de begroting betreft, zullen ongetwijfeld enkele 

feestdagen worden geschrapt. Als wij echter kijken naar wat 

er in Europa gedaan wordt, dan is België niet het land met de 

meeste feestdagen: wij hebben er tien, Frankrijk 11, Spanje 

14, Duitsland tussen 9 en 13, omdat deze materie onder de 

bevoegdheid van de deelstaten valt, in Zwitserland 16, in 

 

Mme Alexia Bertrand souligne que le 8 mai, date 

symbolique, a un très bel historique. C'est clairement le bon 

choix qui a été posé lors de la création de la Région 

bruxelloise. Elle demande si cela s’inscrira d’office dans un 

cadre budgétaire neutre, puisqu’on ajoute un congé sans qu’il 

soit compensé par ailleurs. Le mois de mai compte déjà 

plusieurs jours de congés (1er mai, Ascension, Pentecôte). 

Cela impliquerait probablement une réorganisation du 

calendrier prévue dans l’accord de gouvernement fédéral, qui 

demande aux entités fédérées de transmettre leurs 

propositions de jours fériés. En Suisse, lors d’une votation, la 

population a répondu qu’elle ne souhaitait pas un jour de 

congé supplémentaire en raison du coût supplémentaire pour 

la collectivité. Autant la date paraît bien choisie et la 

symbolique très belle, autant le groupe MR ne pourra soutenir 

cette résolution que s’il reçoit la certitude que cela se fera dans 

un cadre budgétaire neutre. 

 

 

Mme Cieltje Van Achter estime la date bien choisie. Il 

est logique qu’interrogés par le Fédéral, nous proposions cette 

date plutôt qu’une autre. Pour la N-VA cependant, aucun 

congé ne doit être ajouté, pour conserver l’équilibre 

budgétaire. Dans notre capitale, les communautés ont installé 

leurs institutions, notamment les communautés française et 

flamande. L’intervenante propose de leur laisser le choix : 

soit le jour de fête de leur communauté, soit le 8 mai. 

Bruxelles doit pouvoir faire preuve de flexibilité.  

 

 

M. Juan Benjumea Moreno explique que c’est la 

« coalition du 8 mai », plaidant pour l’instauration du 8 mai 

comme jour férié officiel dans toute la Belgique, qui a motivé 

le dépôt de cette proposition de résolution, par toute une série 

de motivations. En 1933, les premiers camps de concentration 

nazis voyaient le jour. Dans notre pays, nombre de militants 

syndicalistes, activistes de gauche, démocrates et d’autres 

parties de population y ont été enfermés. Sur l’ensemble du 

continent, les peuples ont résisté contre le fascisme. Cela a 

duré douze ans, jusqu’au 8 mai 1945, pour vaincre 

effectivement le fascisme sur notre continent. De nos jours, la 

lutte contre le fascisme conserve toute son actualité, et la 

remobilisation contre le fascisme est essentielle. L’orateur se 

félicite que la Région célèbre cette journée depuis longtemps.  

Ce n’est qu’une fête régionale, c’est-à-dire que seuls les 

fonctionnaires de notre Région en profitent et non l’ensemble 

de la population. Le gouvernement fédéral offre l’occasion de 

transformer des jours fériés régionaux en jours fériés 

nationaux.  

 

Une autre phrase figure dans l’accord de majorité, à savoir 

que l’organisation rationnelle des jours fériés suppose 

d’adapter les jours fériés avec concertation avec les 

communautés, qui reçoivent un rôle plus important. Ce jour 

férié apprendra à l’ensemble de la population la lutte contre 

le fascisme, et reste pertinent en 2022. Sur le plan de l’impact 

budgétaire, des jours fériés seront sans doute supprimés. 

Néanmoins, si l’on regarde ce qui se fait en Europe, la 

Belgique n’est pas le pays qui comporte le plus de jours 

fériés : nous avons dix jours fériés, la France 11, l’Espagne 

14, l’Allemagne entre 9 et 13, parce que cette matière relève 

des entités fédérées, en Suisse 16, en Autriche 14 , en Italie 
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Oostenrijk 14, in Italië 12, in Zweden 11. De toevoeging van 

feestdagen lijkt in de lijn te liggen van wat er zich in Europa 

afspeelt.  

 

De heer Petya Obolensky legt uit dat nazi-Duitsland op 

8 mei 1945 zijn onvoorwaardelijke overgave heeft getekend 

en zo een einde heeft gemaakt aan een verschrikkelijke oorlog 

en verscheidene jaren van fascistische barbarij in Europa, 

waarin tientallen miljoenen burgers werden vermoord omdat 

zij joden, Slaven, communisten, homoseksuelen, 

syndicalisten, gehandicapten, progressieve christenen, enz. 

waren. De strijd tegen deze barbarij was ook een bron van 

vooruitgang. Uit de overwinning zijn namelijk het 

socialezekerheidsstelsel en de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens voortgekomen. Bovendien werd het 

duidelijk dat racisme een misdadige ideologie was, een bron 

van geweld en terreur. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd 8 mei in ons land 

herdacht. Scholen en administraties waren op die dag 

gesloten. Het doel was niet alleen om het einde van de oorlog 

te herdenken en de slachtoffers ervan te herdenken, maar ook 

om het gevaar van het fascisme niet te vergeten. In 1974 werd 

8 mei niet opgenomen in de lijst van wettelijke feestdagen. 

Officieel, om het aantal feestdagen tot tien te beperken. 

Volgens sommige historici was het meer in het kader van de 

Europese eenwording en de verzoening met Duitsland. 

Anderen wijzen erop dat het onderwerp samenwerking voor 

veel politieke actoren nog te gevoelig lag. De herdenking van 

de slachtoffers van de oorlog werd toen in de feestelijkheden 

van 11 november geïntegreerd. Elk jaar echter blijven 

verschillende burgerorganisaties op 8 mei acties voeren om 

alle aspecten van de overwinning in de verf te zetten. In veel 

landen in de wereld, waaronder onze Franse, Nederlandse en 

Britse buren, wordt de overwinning op het nazisme nog steeds 

uitgebreid herdacht. Ook in Duitsland gaan er stemmen op om 

van 8 mei een officiële herdenkingsdag te maken. In ons land 

is 8 mei alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

feestdag, en dat is al zo sinds 2003. Op deze dag herdenkt 

Brussel de overwinning van de democratie en het humanisme 

op de sinistere krachten van het obscurantisme en het 

fascisme. 

 

 

Dit thema raakt de spreker in het bijzonder, omdat de dag 

vóór de bevrijding van Luik, op 7 september 1944, zijn 

grootvader van vaderskant door de nazi's vermoord, 

gemarteld en levend verbrand werd, omdat hij een van de 

leiders van het verzet in de Luikse regio was. 

 

Vandaag zou het raadzaam zijn 8 mei opnieuw in te 

voeren als nationale en wettelijke feestdag in België. Over de 

herziening van de officiële kalender van de feestdagen moet 

natuurlijk op federaal niveau beslist worden. Maar dit 

initiatief van het Gewest is positief. Het fascisme is niet 

verdwenen, en de laatste jaren is het gevaar toegenomen dat 

dezelfde barbaarsheid die de misdaden van de Tweede 

Wereldoorlog mogelijk maakte, weer de kop opsteekt. De 

mensenrechten worden op allerlei manieren geschonden. 

 

Deze wettelijke feestdag moet enerzijds gericht zijn op de 

Geschiedenis, in al haar facetten, met inbegrip van de manier 

waarop wij met het verleden omgaan, maar anderzijds ook op 

12, en Suède 11. L’ajout de jours fériés semble en phase avec 

ce qui se passe en Europe.  

 

 

M. Petya Obolensky expose que le 8 mai 1945, 

l’Allemagne nazie signait sa reddition sans condition, mettant 

ainsi fin à une guerre épouvantable et à plusieurs années de 

barbarie fasciste en Europe, années durant lesquelles 

plusieurs dizaines de millions de citoyens furent assassinés 

parce qu’ils étaient juifs, slaves, communistes, homosexuels, 

syndicalistes, handicapés, chrétiens progressistes, etc. Le 

combat contre cette barbarie a également été source de 

progrès. En effet, la victoire a donné naissance au régime de 

sécurité sociale et à la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme. De plus, il est apparu que le racisme était une 

idéologie criminelle, source de violence et de terreur. 

 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai a été 

commémoré dans notre pays. Les écoles et administrations 

étaient fermées ce jour-là. L’objectif était non seulement de 

commémorer la fin de la guerre et de se souvenir de ses 

victimes, mais aussi de rappeler le danger du fascisme. En 

1974, le 8 mai n’a pas été repris dans la liste des jours fériés 

légaux. Officiellement, afin de limiter le nombre de jours 

fériés à dix. Selon certains historiens, plutôt dans le cadre de 

l’unification européenne et de la réconciliation avec 

l’Allemagne. D’autres soulignent que le sujet de la 

collaboration demeurait encore trop sensible pour plusieurs 

acteurs politiques. La commémoration des victimes de la 

guerre a ensuite été intégrée dans les célébrations du 11 

novembre. Toutefois, chaque année, plusieurs organisations 

de citoyens continuent de mener des actions, le 8 mai, pour 

exposer tous les aspects de la victoire. Dans de très nombreux 

pays, partout dans le monde, notamment chez nos voisins 

français, néerlandais et britanniques, la victoire sur le nazisme 

est encore largement commémorée. En Allemagne aussi, des 

voix s’élèvent pour faire du 8 mai un jour de commémoration 

officielle. Dans notre pays, le 8 mai n’est un jour férié que 

dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce, depuis 2003. Ce 

jour-là, Bruxelles commémore la victoire de la démocratie et 

de l’humanisme sur les forces sinistres de l’obscurantisme et 

du fascisme. 

 

Ce thème touche particulièrement l’orateur puisque la 

veille de la libération de Liège, le 7 septembre 1944, son 

grand-père paternel était assassiné, torturé et brûlé vif par les 

nazis parce qu’il était l’un des responsables de la résistance 

dans la région liégeoise. 

 

Aujourd’hui, il serait judicieux de rétablir le 8 mai en tant 

que jour férié national et légal en Belgique. Évidemment, 

cette question de la révision du calendrier officiel des jours 

fériés doit être tranchée au niveau fédéral. Mais cette initiative 

de la Région est positive. En effet, le fascisme n’a pas disparu 

et, ces dernières années, le risque de voir réapparaître une 

barbarie identique à celle qui a permis les crimes de la 

Seconde Guerre mondiale a augmenté. Les droits humains 

sont mis à mal de toutes sortes de manières. 

 

Ce jour férié légal devra être axé, d’une part, sur 

l’Histoire, sous toutes ses facettes, en incluant la manière dont 

nous appréhendons ce passé, mais aussi, d’autre part, sur le 
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het heden en de toekomst. Daarom kunnen wij niet alleen het 

einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Wij moeten 

ook de gebeurtenissen herdenken die eraan voorafgingen en 

erop volgden. Deze dag zou een gelegenheid kunnen zijn om 

ernstig na te denken over de collaboratie, maar ook over het 

verzet, de ontmenselijking, maar ook over de Mensenrechten. 

Wij moeten 8 mei gebruiken om te gedenken, maar ook om te 

waarschuwen voor de gevaren van morgen. Om de terugkeer 

van de barbarij te voorkomen, mogen wij niet wegkijken en 

niet zwijgen.  

 

De PTB-fractie steunt deze tekst. Zij leidt de strijd op 

federaal niveau, samen met de "8 meicoalitie", en heeft op 

federaal niveau een wetsontwerp ingediend om op 8 mei een 

wettelijke feestdag in te voeren. 

 

De spreker vraagt zich af wat deze resolutie eigenlijk zal 

veranderen ten opzichte van de huidige situatie in het Brussels 

Gewest: zouden er betaalde vakanties komen voor de hele 

bevolking of alleen voor de ambtenaren van het Gewest? 

 

 

De heer John Pitseys merkt op dat dit initiatief voor de 

hand ligt omdat het goed is. 8 mei is een uitstekende dag om 

na te denken over wat een democratisch regime is, wat een 

vreedzaam land is, wat een samenleving gebaseerd op gelijke 

rechten is. Het is niet alleen een goed idee bij het lezen, maar 

des te meer vandaag, gezien de laatste maanden die de 

pertinentie van deze tekst onderstrepen. Oorlog en militaire 

conflicten zijn overal, maar de laatste maanden hebben ze 

weer hun intrede gedaan op ons continent. De resultaten van 

de laatste parlementsverkiezingen in Frankrijk, met name die 

van extreemrechts, zijn een echo van de machtsstijging van 

antidemocratische bewegingen en partijen in Europa. Wij 

kunnen spreken van een uitgesproken fascisme in 

Griekenland en ook van een nieuw extreemrechts dat niet 

meer gebaseerd is op expliciet racisme, maar veeleer op het 

idee van een veelheid van culturen, waarvan sommige 

superieur zijn aan andere, of zelfs onverenigbaar, het idee dat 

het onmogelijk is te leven in een maatschappij waarin 

verschillende culturen naast elkaar bestaan. Het gaat er niet 

meer om zijn superioriteit te verkondigen, maar om te 

beweren dat het niet meer mogelijk is samen te leven. 

Extreemrechts presenteert zich niet langer als een wachttoren, 

maar betoogt dat het politieke liberalisme niet werkt, en de 

democratie ook niet. Het initiatief van Guy Vanhengel is in 

dit opzicht heilzaam. België heeft een ambivalente 

geschiedenis. Wij moeten deze ideeën bestrijden, en tegelijk 

overtuigende antwoorden geven, soms meer dan de 

antwoorden die vandaag gegeven worden. Als deze dag in dit 

opzicht een mijlpaal kan zijn, zoveel te beter: onze Brusselse 

instellingen moeten deze dag ook aangrijpen om er een 

moment van bezieling, bespreking , debat en ontdekking van 

onze instellingen van te maken. De Ecolo-fractie zal deze 

resolutie steunen. De eerste ondertekenaars zetten zich in voor 

deze idealen. Wij geloven vandaag niet alleen in democratie 

en begrotingsorthodoxie, en de tekst is in dit opzicht 

voorzichtig.  

 

De heer Christophe Magdalijns zegt dat hij blij is dat 

wij een dag hadden om te herdenken wat de Geschiedenis was 

en hoe belangrijk democratie is, en dat wij dat met iedereen 

zouden kunnen delen. Dit is belangrijk. Zo nodig zullen er 

présent et sur l’avenir. Nous ne pourrons dès lors pas nous 

contenter de commémorer la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Nous devrons également commémorer les 

événements qui l’ont précédée et suivie. Ce jour pourrait être 

l’occasion de réfléchir sérieusement à la collaboration, mais 

aussi à la résistance, à la déshumanisation, mais également 

aux Droits de l’Homme. Il convient de mettre le 8 mai à profit 

pour nous souvenir, mais aussi pour mettre en garde contre 

les dangers de demain. Pour éviter le retour de la barbarie, il 

ne faut pas détourner le regard et de se taire.  

 

Le groupe  PTB soutient ce texte. Il mène le combat au 

niveau fédéral, aux côtés de la « coalition du 8 mai », et a 

déposé une proposition de loi au Fédéral pour instaurer un 

jour férié légal le 8 mai. 

  

L’intervenant se demande concrètement ce que cette 

résolution changera par rapport à la situation qui prévaut 

aujourd’hui en Région bruxelloise : y aura-t-il des congés 

payés pour l’ensemble de la population ou uniquement pour 

les fonctionnaires de la Région ? 

 

M. John Pitseys observe que cette initiative est évidente 

parce qu’elle est bonne. Le 8 mai est un excellent jour pour 

réfléchir à ce qu’est un régime démocratique, un pays en paix, 

une société fondée sur l’égalité des droits. C’est non 

seulement une bonne idée en le lisant, et encore plus 

aujourd'hui au vu des derniers mois qui soulignent la 

pertinence de ce texte. La guerre, les conflits militaires font 

rage partout mais, depuis quelques mois, ils sont de nouveau 

présents sur notre continent. Les résultats de la dernière 

élection législative en France, en particulier de l’extrême 

droite, sont l’écho de la montée en puissance de mouvements 

et partis anti-démocratiques en Europe. On peut parler de 

fascisme assumé en Grèce et aussi d’une nouvelle extrême-

droite qui ne repose plus sur un racisme explicite, mais plutôt 

sur l’idée d’une multitude de cultures, dont certaines sont 

supérieures aux autres, ou encore incompatibles, l’idée qu’il 

est impossible de vivre dans une société au sein de laquelle 

coexistent des cultures différentes. Il ne s’agit plus de 

proclamer sa supériorité mais d’affirmer ne plus pouvoir vivre 

ensemble. L’extrême-droite ne se présente plus sous forme de 

mirador, mais soutient que le libéralisme politique ne marche 

pas, la démocratie non plus. L’initiative de M. Guy 

Vanhengel est salutaire à cet égard. La Belgique a une histoire 

ambivalente. Il faut combattre ces idées, tout en donnant des 

réponses convaincantes, parfois plus que celles données 

aujourd'hui. Si cette journée peut être un jalon à cet égard, tant 

mieux : nos institutions bruxelloises doivent aussi s’en saisir 

pour la transformer en moment d’animation, de discussion, de 

débat, de découverte de nos institutions. Le groupe Ecolo 

soutiendra cette résolution. Les primo-signataires sont 

attachés à ces idéaux. Aujourd'hui, nous n’avons pas 

seulement foi en la démocratie et en l’orthodoxie budgétaire, 

et le texte est prudent à cet égard.  

 

 

 

 

M. Christophe Magdalijns se réjouit d’une journée 

permettant de commémorer ce que fut l’Histoire et 

l’importance de la démocratie, et que nous puissions le faire 

avec tout le monde. C’est quelque chose d’important. Si 
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dagen gevonden worden om te compenseren, want er zijn 

andere dagen in onze kalender die gericht zijn op een bepaald 

deel van de bevolking. Anekdotisch gezien zal deze 

verandering, met de hervorming van de kalender voor 

Franstalige leerlingen, de komende twee jaar geen gevolgen 

hebben, aangezien de "voorjaarsvakantie" in die tijd valt. 

Waar het om gaat is de bewustwording en wat er met deze dag 

gedaan wordt, zonder te vergeten dat de volgende dag, 9 mei, 

de Dag van Europa is, een materialisatie van de terugkeer naar 

de democratie in al haar vrijwilligheid. De DeFI-fractie steunt 

deze resolutie met kracht. 

 

 

Mevrouw Els Rochette merkt op dat 8 mei 1945 het 

officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa inluidt 

en het einde van het fascisme gedenkt in verschillende landen, 

zoals Frankrijk, dat er een officiële feestdag van heeft 

gemaakt. Bij ons  werd deze feestdag in 1974 afgeschaft. De 

impact van de twee wereldoorlogen is onmetelijk en mag niet 

vergeten worden. De herinvoering van 8 mei als officiële 

feestdag, zoals in andere Europese landen, is des te 

belangrijker omdat het fascisme niet verdwenen is. 

Integendeel, fascisme en racisme lijken de laatste jaren in 

opmars te zijn, en vormen een latent gevaar waarvan wij ons 

bewust moeten zijn. Twee jaar geleden is het onbegrijpelijk 

dat in het stadion van Union St-Gilloise politieagenten 

vroegen om de vlag met de tekst "toute ma vie unioniste 

antifasciste" te verwijderen, omdat die als een provocatie voor 

de supporters van de tegenpartij werd opgevat. Uitkomen als 

antifascist is op geen enkele manier een provocatie. De "8 

meicoalitie" verenigt vakbonden, mensen uit het veld, de 

culturele wereld en de academische wereld, met als doel een 

nationale feestdag te vragen om de overwinning op het 

fascisme in België te gedenken. Dit is een goed voorbeeld van 

samenwerking tussen mensen uit het veld, de academische 

wereld en politieke actoren. 

 

De heer Guy Vanhengel komt terug op de organisatie van 

de feestdagen in België. Wij hebben in België tien officiële 

feestdagen, die betaalde vrije dagen zijn. De hele 

maatschappij, zowel de overheid als de particuliere sector, 

moet deze dagen als werkdagen aan hun werknemers 

toekennen. Van deze tien dagen - wat niet overdreven veel is 

in vergelijking met andere Europese landen (zoals de heer 

Juan Benjumea Moreno ons in herinnering bracht) - zijn er 

vier burgerlijke feestdagen: 1 januari, 1 mei, 21 juli en 11 

november. In 1973 werd 11 november overgenomen als 

datum van de Wapenstilstand om zowel 8 mei als 11 

november te vieren, in het kader van begrotingssaneringen. 

Men wilde een feestdag afschaffen en koppelde die aan een 

andere. Sindsdien houdt dat gewestelijk feit in dat bepaalde 

andere feestdagen, die deel uitmaken van de gemeenschappen 

van dit land, toch aanleiding kunnen geven tot betaalde vrije 

dagen. De Vlaamse gemeenschap viert haar feestdag al sinds 

1302! De gewestelijke regeringen hebben alleen verlof 

kunnen geven aan hun ambtenaren. In Vlaanderen zijn op 11 

juli alle Vlaamse overheidsdiensten gesloten, maar voor de 

particuliere sector is het een dag als alle andere; in het 

Brussels Gewest zijn op 8 mei de Brusselse overheidsdiensten 

niet actief, maar de particuliere sector werkt gewoon door. 

Naast de vier "burgerlijke" betaalde feestdagen hebben er nog 

zes andere een katholieke religieuze connotatie: Paasmaandag 

(Pasen valt steeds op een zondag ), Hemelvaartsdag, 

nécessaire, on trouvera des jours pour compenser, puisque 

d’autres jours jalonnent notre calendrier en s’adressant plutôt 

à une certaine partie de la population. À titre anecdotique, 

avec la réforme du calendrier pour les élèves francophones, 

cette modification n’aura pas impact durant les deux 

prochaines années, puisque les « congés de détente de 

printemps » tombent à ce moment. L’important reste la 

sensibilisation et ce qu’on fait de ce jour,sans oublier que le 

lendemain, le 9 mai, est la journée de l’Europe, 

matérialisation du retour à la démocratie dans tout ce qu’elle 

a de plus volontariste. Le groupe DéFI soutient fermement 

cette résolution. 

 

Mme Els Rochette observe que le 8 mai 1945 consacre la 

fin officielle de la deuxième guerre mondiale en Europe et 

commémore la fin du fascisme dans différents pays comme la 

France, qui en a fait un jour férié officiel. Chez nous, ce jour 

férié national  a été supprimé en 1974. L’impact des deux 

guerres mondiales est immense et ne peut être oublié. Rétablir 

le 8 mai comme jour férié officiel, à l’instar d’autres pays 

européens, s’impose comme d’autant plus important que le 

fascisme n’a pas disparu. Au contraire, le fascisme et le 

racisme semblent augmenter ces dernières années, constituant 

un danger latent dont nous devons être conscients. Il y a deux 

ans, il est incompréhensible que dans le stade de l’Union St-

Gilloise, des policiers aient demandé de retirer le drapeau 

indiquant « toute ma vie unioniste antifasciste » car perçu 

comme une provocation envers les supporters de l’équipe 

adverse. Affirmer être antifasciste ne constitue en aucun cas 

une provocation. La « coalition pour le 8 mai » rassemble des 

organisations syndicales, des personnes du terrain, du monde 

culturel et académique, dans le but de demander de consacrer 

à nouveau un jour férié pour commémorer la victoire sur le 

fascisme en Belgique. C’est un bel exemple de collaboration 

de personnes du terrain, du monde académique et d’acteurs 

politiques. 

 

M. Guy Vanhengel revient sur l’organisation des jours 

fériés en Belgique. Nous avons dix jours fériés officiels en 

Belgique qui sont des jours de congé payés. L’ensemble de la 

société, pouvoirs publics comme secteur privé, doit accorder 

ces jours à leurs employés comme des jours de travail. Parmi 

ces dix jours  - ce qui n’est pas un nombre excessif en 

comparaison avec les autres pays européens (comme l’a 

rappelé M. Juan Benjumea Moreno), quatre sont des journées 

d’ordre civil : 1er janvier, 1er mai, 21 juillet et le 11 novembre. 

En 1973, le 11 novembre a été repris comme date de 

l’Armistice pour fêter à la fois le 8 mai et le 11 novembre, 

dans le cadre d’efforts d’assainissements budgétaires. Pour 

supprimer un jour férié, on le couplait à un autre. Depuis lors, 

le fait régional implique que certaines autres fêtes, qui font 

partie des communautés de ce pays, peuvent quand même 

donner lieu à des jours de congé payés. La communauté 

flamande célèbre sa fête depuis 1302 ! Les gouvernements 

régionaux n’ont pu donner congé qu’à leurs fonctionnaires. 

En Flandre, le 11 juillet, l’ensemble des autorités publiques 

flamandes sont fermées, mais pour le secteur privé, c’est un 

jour comme un autre ; en Région bruxelloise, le 8 mai, les 

administrations bruxelloises ne fonctionnent pas, mais le 

secteur privé continue de prester. À côté des quatre jours de 

congés payés « civils », six autres ont une connotation 

religieuse catholique : lundi de Pâques (cette fête elle-même 

tombant toujours un dimanche), l’Ascension, le lundi de 
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Pinkstermaandag (Pinksteren valt net zoals Pasen steeds op 

een zondag, en zou in besprekingen en overleg met 

werkgevers en vakbonden kunnen wegvallen), 15 augustus 

(Maria-Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen) en 25 

december (Kerstmis). De federale regering heeft in haar 

overeenkomst de mogelijkheid opgenomen om de 

gefedereerde entiteiten te vragen voorstellen op dit gebied te 

formuleren. Deze resolutie stelt ons in staat onze gevoelens te 

uiten en te verklaren dat 8 mei voor de Brusselaars een goede 

datum is. Begrotingsneutraliteit kan voor de Belgische 

economie in haar geheel worden bereikt als wij één feestdag 

toevoegen en een andere schrappen. Dit valt te bezien uit de 

onderhandeling tussen de federale regering en de sociale 

partners. Maar in andere landen zijn er gemiddeld twaalf of 

dertien feestdagen; wij hebben er tien voor het hele land, dus 

één meer of één minder zal onze concurrentiepositie ten 

opzichte van andere landen waarschijnlijk niet fundamenteel 

veranderen.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter stelt voor om een zondag 

te gebruiken voor de gewestelijke feestdag.  

 

De heer Guy Vanhengel wijst erop dat de regel is dat 

wanneer een officiële feestdag op een zondag valt, dit 

gecompenseerd moet worden door een extra vrije dag in de 

week.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter heeft geen antwoord 

gehoord over het overlaten van de keuze van de feestdag aan 

de gemeenschappen, maar veronderstelt dat de resolutie dit 

toelaat. 

 

Pentecôte (qui, de même que Pâques, tombe toujours un 

dimanche, et pourrait être abandonné à l’occasion de 

discussions en concertation avec les employeurs et les 

syndicats) ; le 15 août (Assomption), le 1er novembre 

(Toussaint) et le 25 décembre (Noël). Le gouvernement 

fédéral a inscrit dans son accord la possibilité de demander 

aux entités fédérées de formuler des propositions en la 

matière. Cette résolution permet de donner notre sentiment et 

d’affirmer que pour les Bruxellois, le 8 mai semble une date 

judicieuse. La neutralité budgétaire peut se faire dans sa 

globalité pour l’ensemble de l’économie belge, si on ajoute 

un jour férié et qu’on en supprime un autre. C’est à voir dans 

la négociation entre le Fédéral et les partenaires sociaux. Mais 

dans d’autres pays, il y a douze ou treize jours fériés en 

moyenne ; nous en avons dix pour l’ensemble du pays, donc 

un de plus ou un de moins ne changera probablement pas 

fondamentalement notre position de compétitivité par rapport 

aux autres pays.  

 

Mme Cieltje Van Achter suggère de pouvoir utiliser un 

dimanche pour la fête régionale.  

 

M. Guy Vanhengel signale que la règle prévoit que 

quand un jour férié officiel tombe un dimanche, il doit être 

compensé par un jour de congé supplémentaire en semaine.  

 

 

Mme Cieltje Van Achter  n’a pas entendu de réponse sur 

le fait de lasser le choix du jour de la fête aux communautés, 

mais imagine que la résolution le permet. 

 

  

  

III.  Bespreking van de consideransen en het 

verzoekend gedeelte 

 

 

III. Discussion des considérants et du 

dispositif 
 

De tekst geeft geen aanleiding tot commentaar. Er wordt 

voorgesteld rechtstreeks over te gaan tot de stemming over 

het voorstel van resolutie in zijn geheel. 

 

Le texte n’appelle aucun commentaire. Il est proposé de 

passer directement au vote sur l’ensemble de la proposition 

de résolution. 

 

 

 

 

IV. Stemming over het geheel van het 

voorstel van resolutie 

 

IV. Vote sur l’ensemble de la proposition de 

résolution 
 

Het voorstel van resolutie wordt aangenomen bij 

eenparigheid van de 14 aanwezige leden.  

 

La proposition de résolution est adoptée à l’unanimité des 

14 membres présents. 

 

 

 

 Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor 

het opstellen van het verslag. 

 

 Confiance est faite à la rapporteuse pour la rédaction du 

rapport. 

 

 

De Rapporteur De Voorzitter  

                                                            van de vergadering 

 

La Rapporteuse La Présidente de séance 

 

Nadia EL YOUSFI Marie LECOCQ Nadia EL YOUSFI Marie LECOCQ 


